
 

ZEILEN 
 
 
Moraal:  begin met een doel voor ogen 
 
 
We vervullen vele rollen in ons leven en voor al die rollen kunnen we doelen 
nastreven en koersen uitzetten. 
Misschien dat de vergelijking met een zeilschip hier het beste opgaat.  
 
Wanneer we een zeiltocht gaan maken zonder daar van tevoren over na te 
denken en daarvoor plannen te maken, zullen we stranden op een plaats waar 
we niet willen zijn. Immers, zonder een vooropgezette koers weten we niet 
waarheen we willen en wat we moeten doen om daar te komen. De wind zal 
ons alle kanten uitblazen en onze bestemming zal ondefinieerbaar zijn. 
 
Wanneer we echter vooraf bepalen waarheen we willen gaan, en met kaart en 
kompas onze koers uitstippelen, dan hebben we een baken om ons op te 
richten wanneer we onderweg zijn. De wind mag blazen wat ‘ie wil, wij zullen 
sturen zodat we onze bestemming bereiken, omdat we weten waarheen we 
willen en ook omdat we weten wat we moeten doen om er te komen. 
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