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Moraal:  neem de tijd om iets te doen of te leren 
 
 
Een Zen‐leerling sprak tot zijn meester: “Meester ik wil graag alles van u leren”. 
En de meester zei tot hem: “Als je alles wilt leren, neem dan alle tijd daarvoor”. 
Maar de leerling antwoordde: “Ik heb niet alle tijd meester, ik wil nu alles 
leren”. “Dan ga ik eerst thee maken”, sprak de meester. 
 
Even later kwam hij terug met een blad waarop een pot gloeiend hete thee 
stond. Er stonden geen kommen op het blad en toen de meester was gaan 
zitten nam hij de pot in zijn hand en sprak tot de leerling: “Houd je handen op!” 
De leerling schrok en zei: “Maar meester ik zal mijn handen branden en u zult 
thee morsen”. 
 
Hierop zette de meester zijn theepot weer terug op het blad en keek de leerling 
aan: “Zo is het ook met kennis”, sprak hij: “Als ik je alles nu vertel, dan zul jij je 
handen branden, en ik zal mijn kennis morsen en verspillen. Neem dus alle 
tijd”. 
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