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Moraal:   bewust bekwaam 
 
 
Je nichtje van 4 is helemaal weg van fietsen, want als je kunt fietsen ben je pas 
echt groot, toch?  
Op een gegeven moment, ik geloof bij een verjaardag, is opa op bezoek. Zijn 
grote fiets met fietstassen staat buiten. Je nichtje ziet de fiets en loopt naar 
buiten. Zonder twijfelen stapt ze op de fiets af en klimt er op. De fiets valt om 
en je nichtje dus ook. Je weet hoe dat gaat met kinderen; blèren omdat haar 
elleboog openligt en haar knie geschaafd is. Tijdens dit voorval was ze 
onbewust – onbekwaam. Ze wist niet dat ze niet kon fietsen en dus zou gaan 
vallen.  
Een paar weken later komt opa weer op bezoek. Je nichtje rent naar buiten 
naar de grote fiets van opa. Ze kijkt naar de fiets, voelt aan haar elleboog en 
loopt weg. Op dit moment is ze bewust ‐ onbekwaam. Ze weet dat ze het niet 
kan, dus doet ze het niet omdat ze weet wat het gevolg is: een zere knie en 
elleboog.  
Nu ze wat ouder is leert haar vader haar fietsen zonder wieltjes. De eerste tijd 
loopt hij achter haar aan om haar vast te houden. Uiteindelijk komt het 
moment dat hij achter haar loopt en loslaat. Je nichtje fietst voor de eerste 
keer helemaal alleen. Ze is heel erg bezig met wat ze moet doen, trappen, 
sturen, kijken. Alles tegelijk. Je nichtje is nu bewust – bekwaam.  
Als ze eenmaal echt kan fietsen en dat al jaren doet is ze onbewust ‐ bekwaam, 
ze hoeft namelijk niet meer iedere keer na te denken wat ze precies doet, ze 
doet het gewoon. 
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